
Portretten van Emiel Verrees - Jozef Robson - Franz Andelhof

COLLECTIE ONLINE
Stadsarchief Turnhout

INVENTARISNUMMER
Foto 00089_01

BESCHRIJVING
Foto in de vorm van een prentbriefkaart met drie gekende Turnhoutse musici. Emiel Verrees werd geboren te Turnhout op 22 mei 1857
en overleed er op 29 mei 1929. Hij was directeur van de Stedelijke Muziekschool van 1882 tot 1922. In 1930 kreeg hij een straatnaam.
Jozef Robson werd in 1754 als organist aanvaard van de Sint-Pieterskerk. Na de overwinning van de Patriotten schreef hij in 1789 de
muziek voor de Marsen van Turnhout, het volkslied van Turnhout. Hij overleed te Turnhout op 3 juli 1814. Naar de familie Robson werd
een plein genoemd in Turnhout. Franz Andelhof was een Turnhouts toondichter (1853-1913) en een gewezen stadsbeiaardier. Naar
hem werd eveneens een straat genoemd. In het midden de verschillende Turnhoutse kerken: o.a. de Heilig Hartkerk, OLV Middelares,
de Sint-Pieterskerk, het Goddelijk Kind Jezus en de Sint-Bavokerk van Oud-Turnhout.

OBJECTTYPE
foto

DATERING
1935 tot 1940

TREFWOORD
Turnhout, Verrees Emiel, Robson Jozef, Andelhof Franz, Mens en dier, Historische figuren
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